
Verlaten, verraden 
Vespers in Tuindorp 
 

De oecumenische vespers in de Stille Week van drie kerken in 
Tuindorp en Tuindorp-Oost volgen de bijbellezingen van die 
dagen. Op maandag nog toont Maria haar aanhankelijkheid 
door voeten van Jezus te zalven, en dit tot diens vreugde. De 
dagen daarop komt hij  samen met zijn discipelen, maar dan 
weet hij al van het verbitterde verraad dat Judas voor hem in 
petto heeft. Ten slotte staat ieder er alleen voor: Maria, Jezus, 
Judas, maar ook de vrienden van Jezus. Verlaten en verraden. 
En zelfs God geeft niet thuis. 
 
Tijdens de vespers kijken we ook telkens naar een van de foto’s 
uit de Kruiswegserie van wat wel een woud van wanhoop 
heten mag. Mathilde Kroon maakte deze foto’s in de Kaapse 
Bossen, waar enkele jaren geleden een allesvernietigende 
storm huishield. 
Wij nodigen je uit om bij de vespers aanwezig te zijn.  
 
Waar en wanneer: maandag 25 maart in de Jeruzalemkerk (bij 
De Gaard), dinsdag 26 in de Tuindorpkerk (aan de Professor 

Suringar- / Hoeklaan) en woensdag 27 in de Pauluskerk (Willem de Zwijgerplantsoen). 
Telkens van half acht tot acht uur. 
De fototentoonstelling van Mathilde Kroon is in de veertigdagentijd te zien in Tuindorpkerk. 


